
Herinneringsglas
Als liefde

 een herinnering wordt...

Als liefde
een herinnering wordt,

neem ik je elke dag met mij mee.
In dingen die ik zie en draag,

voel ik, 
dat je nog steeds naast me staat.



Heel veel sterkte met het verwerken van uw verlies.
Herinneringsglas ter nagedachtenis aan een 
dierbare neemt de pijn niet weg, maar het kan wel 
troost bieden. Het is mogelijk om een 
sieraad of een object te laten maken in 
de kleuren die je aan haar of hem 
herinnert. herinnert. 

Heel veel sterkte…

In dit kleine, glazen voorwerp kan ook as 
worden verwerkt. Stop er eentje in uw jas, tas 
of broekzak om tijdens moeilijke 
momenten te kunnen pakken en in uw hand te 
houden.  Voor degenen die niet graag een 
ketting met hanger dragen is dit een mooi 
alternatief.

Misschien denkt u er over om zelf een 
glasherinnering te maken. 
Samen een mooie herinnering maken 
kan een waardevolle stap zijn in het 
verwerkingsproces.

Knuffelglas

Wanneer u liever een sieraad wenst, dan kunt u 
kiezen voor een hanger of ring. In het glas kan 
as worden verwerkt. U heeft de keuze uit zilver 
of RVS, zodat het ook mogelijk is voor de kleine 
portemonnee om iets moois te vinden.

Herinneringssieraad

Een hemeltraan, is afgeleid van mijn 
dichtbundel Hemeltranen. Geschreven 
na het verlies van mijn beide ouders. 
De gedachte erachter is dat elk 
verdriet anders is, elke traan geeft vorm 
aan een gevoel.  
Dit kan het missen Dit kan het missen van een dierbare zijn 
of liefdevol lachen om een herinnering. 

Vandaar dat de hemeltraan uit verschillende stukken 
bestaat, kleine stukjes of golven. Een Hemeltraan
is een object van glas met de mogelijkheid om daar 
as in te verwerken. Verkrijgbaar in verschillende
kleuren en samenstellingen. 

Het is mogelijk om de Hemeltraan in een
lijst te plaatsen of op een voetje. In het 
voetje kan eventueel een haarlok, as of 
een geschreven tekst worden geplaatst.

Hemeltraan

Informeer naar de mogelijkheid
om zelf of samen een glasstuk
te maken. 


